Zondag 11 januari 2025, Vredebergkerk Oosterbeek.
Voorganger: Irene Pluim, organist: Marius de Boer

Welkom
Moment van stilte — Ontsteken van licht

Lied: Laten wij zingend deze dag beginnen (LB 212: 1.4)

Bemoediging en groet

Lied: ik wens jou vrede, gegroet ben jij (Zangen van Zoeken en Zien, 99)
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en wie je ook bent, wees wel-kom hier.
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en wie je ook bent, wees wel - kom hier.

tekst: Bas van der Bent muziek: Traditional

Gebed



Lied: Kom met het licht (Job de Bruijn)

tekst en muziek: Job de Bruijn
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ferm u Heer ont ferm

Lied: Uit uw hemel zonder grenzen (LB 527

Aandacht voor de kinderen

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

De bijbel geopend: Marcus 1, 1-11

Overweging

Meditatief orgelspel
Lied: Een mens te zijn op aarde (LB 538: 1)

Collecten (toelichting en rondgang)

De kinderen komen terug in ons midden

Berichten van overlijden
Lied: God zal met je meegaan (LB 416: 1.4)
Gebeden - Stil gebed — Onze Vader
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SlotLied: De vrede van Christus (Zangen van Zoeken en Zien, 252)
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Be - hoed en be - waar jij ons, lie - ve God,
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Behoed en bewaar jij ons, lieve God

En geef geloof en vertrouwen

{ Een vlam die niet dooft }

{In vrede gelooft }

{ Geef dat wij daar zelf aan bouwen } 2x

Behoed en bewaar jij ons, lieve God
Omgeef jij ons met jouw zegen

{ Wil in de woestijn }

{ Een bron voor ons zijn }

{ En zet ons op nieuwe wegen } 2x

Zegen



